
 
 

 
 
Ik verlaat hen die ik lief heb 
om bij die te gaan die ik lief had 

 
 
 
 

 
 

Stilletjes is van ons heengegaan 
 

de heer 
 

Raymond De Feyter 

 

geboren te Ternat op 30 April 1936 en overleden 

in het WZC “Sint Raphaël” te Liedekerke 

op 16 april 2021 
 

Wij nemen afscheid van Raymond 

in het crematorium van Aalst in intieme kring. 

 

Op vrijdag 23 april om 13u15 uur volgt de inzetting van de urne 

in het urnenveld op de begraafplaats van Essene. 

 

Een laatste groet aan Raymond kan gebracht worden in het 

funerarium van Rouwcentrum ter Heide, 

Gentsesteenweg 276 te 1730 Asse 

op donderdag 22 april 2021 van 18 tot 19 uur, 

of na afspraak op het tel.nr. 02/306.66.61. 

 
 

Online condoleren: www.rouwcentrumterheide.be. 

 

 

 

 

 

Hij zal verder leven in de harten van: 

 

Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen; 

 

Albert en Francine Mues - De Feyter, 

 Cindy Mues, 

 Sandrine en Dennis Mues - Van Erps, 

Thomas(†) en Linda Tinkl - De Feyter, 

 Femke Tinkl, 

 Denny en Nancy Temmerman - De Braeckeleer 

  en Zoë, 

Jean-Pierre en Sonja Jacob - De Feyter, 

 Sandra en Karel Jacob - Vermeiren 

  en Amelie, 

 Sabrina en Gilles Jacob - Ophalvens 

  Célien en Oskar, 

Luc en Samia De Feyter - De Taeye, 

 Kiènta(†)  

 Shana en Jurgen De Feyter - Plas 

  en Ziana, 

 Kasanti en Britt De Feyter - Minner, 

Eddy en An De Feyter - De Meerschman 

 Diego De Feyter, 

 
Met dank voor de goede zorgen aan: 

 zijn huisarts Dr. Ph. De Ryck, 

 het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis 

 en van het WZC Sint Raphaël te Liedekerke. 

 Aan allen die hem genegen waren. 
 

De families De Feyter, De Rom, Meert en Vastenavond. 

  

Rouwadresse 

Rouwcentrum ter Heide 
T.a.v. familie De Feyter 
Gentsesteenweg 276  te 1730 Asse 


